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Aan alles kun je voelen:  
Pinksteren is aanstaande. 

 
Jezus zet de leerlingen in stelling. 

Ze zijn voorbereid, 
ze zijn bemoedigd, 

en worden opgedragen  
de boodschap van Christus te verspreiden, 

de wereld in. 
 

Niet met gestrekt been, 
maar met een luisterend oor; 

overtuigend,  
- niet bekritiserend - 
met een vredig hart. 

 
Het zal pittig worden, 
maar God is met hen. 

 
 

 
 
 
 

 
Voorganger:  Arie van de Wiel 
Zang:   Parochiekoor Hoogland 
Begeleiding: Ron Strik 
Lector: Catrien van der Pas  



- 3 - 

Openingslied: Wij treden biddend in uw licht 

Wij treden biddend in uw licht,  
op U is onze hoop gericht,  
die alles wat op aarde leeft  
te allen tijd uw liefde geeft.  
 
God, Vader, die van eeuwigheid,  
het heil der mensen hebt bereid,  
geef dat uw alverlossend woord  
in groot vertrouwen wordt aanhoord.  
  
God, Zoon, die door uw offerdood,  
de deur naar ’t leven weer ontsloot,  
wij vragen dringend altijd weer:  
bewaar ons in uw liefde, Heer.  
 
God goede Geest van heiligheid,  
die ieder mens in liefde leidt,  
breng allen samen en bewerk  
de eenheid van de Christenkerk. 

Begroeting 

Gebed om vergeving 

v.: God, in alle ootmoed bidden wij tot U… 
 
a.: Nu wij staan voor U,  
 met al wat niet goed was,  
 met al wat wij niet hebben gedaan:  

om de keren waarop wij de tranen van mensen niet hebben gedroogd;  
 om de keren dat wij vergaten een helpende hand uit te steken;  
 om de keren  dat wij niet barmhartig waren voor elkaar;  
 om al die keren bidden wij U en onze broeders en zusters om vergeving. 
 
v.: God, hoor dan in ons zingen ons gebed aan… 
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Lied om vergeving en ontferming:  
Voor wij gaan luisteren naar het Woord 

Voor wij gaan luist’ren naar het woord van God,  
vragen wij U vergeving, Heer. Zo vaak misdeden wij een medemens  
en vaak misbruikten wij uw Naam.  
 
(refrein:) O Heer vergeef ons en ontferm U over ons. 
Neem ons weer in genade aan. 
 
Steeds weer, o God, vergeeft U onze schuld,  
maar ons berouw duurt meestal kort. Ook nu, o God, belijden wij oprecht,  
dat het ons spijt: zie ons berouw. (refrein) 
 
Vast overtuigd van uw barmhartigheid  
durven wij weer naar U te gaan. Door u gesteund beginnen wij opnieuw.  
Dank voor uw goedheid, trouwe God. (refrein) 
 
v.: Moge de goede God zich over ons allen ontfermen,  

ons behoeden en ons opnieuw geleiden op de weg die Jezus,  
zijn Zoon, ons heeft voorgeleefd. 

 Amen. 

Glorialied: Samen in de naam van Jezus 

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen en doet ons aan elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer. 
 
Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is 
en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 
’t Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt 
en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. 
 
Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 
’t Is uw Geest, die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer! 
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Gebed bij de opening van de schriften 

Lezing       Hand. 7, 72-14 

Nadat Jezus ten hemel was opgenomen keerden de apostelen van de Olijfberg 
naar Jeruzalem terug. Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem op sabbatsafstand. 
Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal waar ze verblijf hielden 
Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeus en 
Matteus, Jakobus, zoon van Alfeuis, Simon de IJveraar en Judas, de broer van 
Jakobus. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed samen met de 
vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. 
Woord van de Heer – Wij danken God. 

Psalmlied: De Heer is mijn licht en mijn heil (psalm 27) 

(refrein:) De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen? 
 
De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen? 
De Heer is mijn burcht, mijn behoud: voor wie zou ik beducht zijn? (refrein) 
 
Dat éne vroeg ik van de Heer, dat is al mijn verlangen: 
daar te zijn - in het huis van de Heer, al de dagen mijns leven – (refrein). 
 
Heer, hoor mijn aanroep tot U, geef mij genadig uw antwoord. 
Gij zegt - en mijn hart spreekt het na: “zoekt mijn aanschijn.” 
Uw aanschijn Heer, wil ik zoeken. (refrein) 

Tekst: Geroepen 

Hij die ons, zoals wij zijn 
tot het bestaan geroepen heeft. 
Hij die ons op handen draagt. 
en aan elkaar geschonken heeft, 
Hij die leeft als God-met-ons. 
 
Hij roept ons steeds en overal weer, 
om mens te zijn en recht te doen. 
Wie wij zijn en waar wij zijn, 
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Hij heeft ons immers in den beginne, 
bestemd als mensen voor elkáár. 
 
Hij roept ons op, met al wat we in ons hebben, 
beschikbaar te zijn aan mens en wereld. 
Ons niet te laten voorstaan op grote daden, 
maar vaker het nederige te zoeken 
en daardoor groot te worden naar anderen toe. 
Zo was Hij immers ons tot voorbeeld. 

Aankondiging van het Evangelie 

Halleluja. (3x) 
Ik zal u niet verweesd achterlaten, zegt de Heer. 
Ik ga, en Ik keer terug, en uw hart zal zich verblijden. 
Halleluja. (3x) 

Evangelie      Joh., 17, 1-11a 

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: 
„Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke. 
Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te 
schenken aan allen die Gij Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat 
zij U kennen, de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden : Jezus Christus.  
Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat Gij Mij hebt 
opgedragen te doen. Gij, Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf en geef Mij de 
heerlijkheid, die Ik bij U had eer de wereld bestond.  
Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven 
hebt. U behoorden ze toe; Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw woord 
onderhouden. Nu weten zij dat al wat Gij Mij gegeven hebt, van U komt. 
Want de boodschap die Gij Mij hebt meegedeeld, heb Ik hun meegedeeld, en zij 
hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend dat Ik van U ben uitgegaan, 
en zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden.  
Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid Ik, maar voor hen die Gij Mij gegeven 
hebt, omdat zij U toebehoren. AI het mijne is van U en het uwe is van Mij. 
Zo ben Ik in hen verheerlijkt. Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in 
de wereld, terwijl Ik naar U toe kom." 
Woord van de Heer – Wij danken God. 
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Acclamatie na het Evangelie: In de Heer (Taizé) 

In de Heer vind ik heel mijn sterkte, 
in mijn God de vreugdezang. 
Gij die mijn bevrijding bewerkt, 
op U vertrouw ik en ken geen angst;  
op U vertrouw ik en ken geenangst. 

Overweging 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, de almachtige Vader,  
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer; 
die ontvangen is van de Heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria; 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven; 
die nedergedaald is ter helle,  
de derde dag verrezen uit de doden; 
die opgestegen is ten hemel,  
zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader; 
Van daar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk,  
de gemeenschap van de heiligen; 
de vergeving van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam; 
en het eeuwig leven. Amen. 

Voorbede  
We beantwoorden de beden met (gezongen): Heer, ontferm U (Taizé) 
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Collecte  
Uw bijdrage is in het kader van de Week Nederlandse Missionarissen bestemd 
voor de Pinksteractie.  

Lied: Wees gegroet, o sterre 

Wees gegroet, o sterre, wees gegroet van verre. 
Aan de hemel blinkt uw licht in het bange vergezicht 
Wees gegroet, wees gegroet, Maria. 
 
Als de golven stijgen, hoger, hoger dreigen,  
schijn dan veilig voor ons uit, gun de zee geen droeve 
buit. Wees gegroet, wees gegroet, Maria. 
 
Wees gegroet, o sterre, wees gegroet van verre. 
Op uw zacht en zalig licht, houden wij het oog gericht. 
Wees gegroet, wees gegroet, Maria. 

Overbrengen van het Heilig Brood 

Communiegebed 

v.: Eeuwige, Levende,  
 Gij hebt uw Woord gezaaid, 
 uw zoon gegeven. 
 Voor ons gebroken en gestorven  
 is Hij brood en leven voor de wereld.  
 
a.: Wij bidden U  
 dat wij de kracht mogen vinden om zijn weg te gaan;  
 dat wij voor elkaar vruchtbaar mogen zijn als zaad  

en voedzaam als brood.  
 
v.: Dat wij uw woord vernomen hebben, God,  
 dat wij het brood breken met elkaar,  
 laat dat voor ons een teken zijn dat U dichtbij ons bent,  
 dat wij uw mensen zijn, door U gevoed, door U bemind.  
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a.: Wij bidden U  
 dat Jezus de Verrezene onze gids mag zijn;  

dat wij in zijn licht mogen leven met elkaar 
en licht mogen brengen in de wereld. 

 Laat ons groeien in het geloof dat Hij met ons op weg blijft  
 en dat U in Hem onze toekomst wordt, meer en meer.  

Lied: Onze Vader die in de hemelen 

Onze Vader, die in den heem’len zijt,  
U is ’t gebed en ons lied gewijd. 
Heilig is Uwe naam, tot in de eeuwigheid. 
Onze Vader, die in de Heem’len zijt. 
 
Onze Vader, eens komt de grote dag  
dat dan Uw koninkrijk komen mag. 
Uw wil geschiede, nu en ten alle tijd. 
Onze Vader, die in de Heem’len zijt. 
 
Onze Vader, die ons geeft daag’lijks brood  
en zelfs voor ons stierf de bittere dood. 
Gij schenkt door Uw gena steeds onze schulden kwijt. 
Onze Vader, die in de Heem’len zijt. 
 
Onze Vader, geef mij Uw steun en kracht 
om mij te weren der bozen macht. 
U is het koninkrijk, kracht en de heerlijkheid. 
Onze Vader, tot in der eeuwigheid. Amen. 

Gebed om vrede – vredewens 

Vredeslied: Spreid uw dragende vleugels onder ons uit 

Spreid uw dragende vleugels onder ons uit,  
spreid uw warmende lichtglans over ons uit. 
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Uitnodiging tot de communie 

v.: Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
a.: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 

maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden. 

Communielied: Ave Maria 

Ave Maria, gij vol van genade; gezegende moede zo heilig en rein;  
leidt mijn gedachten, mijn woorden en daden. 
Help mij om trouw en gelovig te zijn. 
 
(refrein:) Wees mij in leven en sterven nabij;  
Moeder van Jezus, moeder van mij (2x)  
 
Ave Maria, getroffen door lijden; als moeder van Jezus gebroken door smart; 
help deze aarde van rampen bevrijden; 
stort met uw liefde weer hoop in mijn hart. (refrein) 
 
Ave Maria, vorstin van de vrede; beminnelijke moeder, ootmoedig en goed; 
wijs mij de weg in de wereld van heden;  
leer mij de liefde die wonderen doet. (refrein) 

Dankgebed 

Mededelingen 

Zegenbede en Zending 
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Slotlied: Nu wij uiteen gaan 

Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
ga met Uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 
 
Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met Uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 
 
Voor alle mensen in deze stad: 
vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 
 
 

- ♫ - 
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De geloofsgemeenschap Sint Ansfridus maakt deel uit van  

Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 

Informatie vindt u op: www.katholiekamersfoort.nl  

en www.sintansfridus.nl 

Volg ons op twitter: @SintAnsfridus of op 

www.facebook.com/SintAnsfriduskerk 

  

 


