
Liederen en gezangen - Koor 4U – 25 februari 2024 

 

Openingslied: Wij zoeken U 

Wij zoeken U als wij samen komen, 
hopen dat Gij aanwezig zijt,  
hopen dat het er eens van zal komen: 
Mensen in vrede vandaag en altijd. 
 
Wij horen U in oude woorden, 
hopen dat wij Uw stem verstaan, 
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden: 
waarheid en leven, de bron van bestaan. 
 
Wij breken brood en delen het samen, 
hopen dat het wonder geschiedt, 
hopen dat wij op hem gaan gelijken 
Die ons dit teken als spijs achterliet. 
 
Wij vragen U om behoud en zegen, 
hopen dat Gij ons bidden hoort, 
hopen dat Gij ons adem zult geven: 
geestkracht die mensen tot vrede bekoort. 
 

Lied om ontferming 

Heer, ontferm U (2x) 
Christus, ontferm U (2x) 
Heer, ontferm U (2x) 

 

Tussenzang: Veertig Dagen 

Veertig dagen, veertig nachten  
bracht Hij door in de woestijn  
en Hij dacht aan wat Hem wachtte,  
wat zijn levensweg zou zijn. (2x) 
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Zou Hij voor de machten buigen  
van een helse heerschappij,  
of zou Hij voor God getuigen,  
eerlijk, soeverein en vrij? (2x) 

(refrein:)   
Jezus heeft ons willen leren  
hoe men de woestijn doorstaat,  
hoe men alle kwaad kan weren 
als men maar Gods wegen gaat, 
als men maar Gods wegen gaat. 

Alles heeft Hij overwonnen  
wat zijn dromen schenden kon. 
Daar is ook het heil begonnen  
dat Hij voor de mens verzon.  (2x) (refrein) 

Acclamatie na het Evangelie 

Woorden, woorden van God gegeven, 
verhaald tot in het heden: woorden ten leven. 
 

Geloofsbelijdenis (gezongen; tekst in liturgieboekje) 

Acclamatie bij de voorbede 

(gesproken:) Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Offerandelied: Licht dat ons aanstoot in de morgen 

Licht dat ons aanstoot in de morgen,  
Voortijdig licht waarin wij staan 
Koud, één voor één en ongeborgen, 
Licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
Zo zwaar en droevig als wij zijn 
Niet uit elkaars genade vallen 
En doelloos en onvindbaar zijn. 

  

Licht, van mijn stad de stedehouder, 
Aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
Draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
Of ergens al de wereld daagt 
Waar mensen waardig leven mogen 
En elk zijn naam in vrede draagt. 
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Alles zal zwichten en verwaaien 
Wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
En van ons doen geen daad bekijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
Zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
Licht, laatste woord van Hem die leeft. 

Heilig, heilig 

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten.  
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend, Hij die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in den Hoge. 

Verkondiging van het mysterie van het geloof 

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt. 

Onze Vader (gebeden; tekst in liturgieboekje) 

Vredeslied: Peace Be With You 

Life so full I give to you; 
as the Father sends me so I send you. 
Spread my light through-out all life; 
peace be with you. 

Lam Gods 

Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld,  
ontferm u over ons. (2x) 
Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld, 
geef ons de vrede. 

  

Vertaling: 
Eeuwig leven geef ik U; 
zoals de Vader mij zond zend ik ook U. 
Wees mijn licht voor iedereen; 
vrede zij met U! 
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Communielied: Lied van de zevende dag 

Hij sprak op de zevende dag 
Ik heb de lichten ontstoken, 
de aarde in mensen gegrondvest, 
de zeeën gespreid voor dolfijnen, 
de hemel voor vogels en sterren. 
Nu is het even genoeg, 
nu is het rusten maal rusten, 
mijn sabbat, mijn zevende dag. 
De hemel vol vogels en sterren. 
Nu is het even genoeg, 
Nu is het even genoeg. 
 

Slotlied: Hoop 

Ik hoop op mensen die bergen verzetten,  
die door blijven gaan met hun kop in de wind. 
Ik bid om mensen die risico's nemen,  
die vol blijven houden met het geloof van een kind. 
Ik bid om mensen die dingen beginnen, 
waar niemand van weet wat de afloop zal zijn. 
Ik bid om mensen die vallen en opstaan, 
niet willen weten van water in wijn. 

Ik hoop op mensen die durven te kiezen, 
die pal willen staan voor wat goed is en echt. 
Ik bid om mensen die niet willen buigen, 
die niet overstag gaan omdat ied’reen dat zegt. 
Ik bid om mensen die trouw willen blijven, 
aan hun liefde, het leven of een groot ideaal.  
Ik bid om mensen die hoop levend houden, 
‘t licht laten branden voor ons allemaal. 

Ik hoop op mensen die blijven vertrouwen, 
die zeker niet vragen: hoeveel en waarom. 
Ik bid om mensen die door blijven douwen: 
van doe het maar wel en kijk maar niet om. 
Ik bid om 't beste van nu en van morgen, 
ik bid voor het mooiste en waar ik van hou. 
Ik zoek het maximum dat er nog in zit, 
voor nu en morgen, voor mij en voor jou. 

Jij die je krachten geeft 
om aarde en hemel te hoeden. 
Jij met de last op je schouders 
te zorgen voor lichaam en ziel. 
Ik schenk je de zevende dag 
om jezelf te hervinden, 
dag van rusten maal rusten 
en dat wij vinden elkaar 
De hemel vol vogels en sterren. 
Nu is het even genoeg,  
nu is het even genoeg. 

 


