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Ga op weg 

 

Ga op weg, over de paden van het leven, 

Denk aan Mij op al je wegen. 

Kijk niet om, want dat paadje opzij, 

is de weg van verleiding, en trekt je weg van Mij. 

 

Ga op weg, volg de rechte wegen. 

Want dat is het juiste pad, vol rijke zegen. 

Zul je ooit verdwalen, en de weg kwijt raken, 

denk dan aan Mij, en Ik zal jouw pad weer recht maken. 
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Welkomstlied over de plaats waar wij samenkomen 

 

Zomaar een dak boven wat hoofden, 

deur die naar stilte open staat. 

Muren van huid, ramen als ogen, 

speurend naar hoop en dageraad. 

Huis dat een levend lichaam wordt 

als wij er binnen gaan 

om recht voor God te staan. 

 

Woorden van ver, vallende sterren, 

vonken verleden hier gezaaid. 

Namen voor Hem, dromen, signalen 

diep uit de wereld aangewaaid. 

Monden van aarde horen en zien, 

onthouden, spreken voort 

Gods vrij en lichtend woord. 

 

Tafel van Een, brood om te weten 

dat wij elkaar gegeven zijn. 

Wonder van God, mensen in vrede, 

oud en vergeten nieuw geheim. 

Breken en delen, zijn wat niet kan, 

doen wat ondenkbaar is, 

dood en verrijzenis. 

 

 

 

Begroeting 
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Inleiding Welkom allemaal.... 

 

Vandaag zeggen we in het bijzonder tegen jullie:  

welkom in onze kerk.  

Jullie, die deze week weer begonnen zijn  

aan een nieuw schooljaar. 

Welkom ook aan de mensen die na de vakantie weer beginnen met hun 

werk.  

 

Een jaar waarin weer veel staat te gebeuren: 

een nieuwe juf of meester, nieuwe vrienden en vriendinnen, 

Je hoort weer veel nieuwe dingen, nieuwe rekensommen en nieuwe 

woorden. 

En voor de volwassenen wachten er weer nieuwe taken op het werk. 

 

Vele nieuwe mensen, dingen en ervaringen. 

Daar moet je je goed op voorbereiden. 

En dat hoef je niet alleen te doen.  

Samen gaan we het nieuwe jaar in, 

samen, met iedereen om je heen, 

En God,  

die altijd met je meegaat. 
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Gebed om vergeving 

 

 

v.: God, Vader van alle mensen, 

U heeft de wereld en alles wat leeft zo mooi gemaakt. 

a.: Vergeef ons als we niet goed voor elkaar  

en voor deze wereld zorgen.  

Heer, ontferm U over ons. 

 

v.: God, Vader, wij mensen zijn verschillend, 

van binnen en van buiten. 

a.: Vergeef ons als we geen respect voor elkaar hebben 

en elkaar niet altijd waarderen.  

Christus, ontferm U over ons. 

 

v.: God, Vader, wij vragen U,  

ons te helpen om goed te zorgen voor al wat leeft. 

a.: Want dat is de moeite waard. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

v.: God, Vader, wij vragen U, 

ontferm U over ons, vergeef ons waar wij tekort schieten 

en help ons te leven naar het voorbeeld van Jezus.  

a.: Amen.  
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Glorialied: Laat zingen de mensen 

 

Alle wegen van de wereld 

leiden naar het leven toe. 

En de mens komt zo tot geven: 

nieuwe wegen nieuwe moed 

 

(refrein:) 

Laat zingen de mensen zingen we blij   

God blijft ons dicht nabij. 

Laat zingen de mensen zingen we blij   

God blijft ons dicht nabij. 

 

Alle wegen die wij zoeken, 

is een zoeken naar elkaar. 

Willen wij elkaar ontmoeten, 

loopt het leven geen gevaar.  (refrein) 

 

Alle wegen van het leven, 

houden ons de toekomst voor. 

Waar de Heer zichzelf blijft geven, 

dringt de liefde tot ons door.  (refrein) 

 

 

Gebed 

 

Tekst: Wat kan ik voor je doen? 

 

Wie kan ik voor je zijn? Wat kan ik voor je doen?  

Hoe kan ik vreugde brengen met een lach, een knuffel of een zoen?  

 

Wees een vriend die vrolijk lacht. Wees een vriend die geduldig wacht. 

Wees een vriend die goede raad geeft. Wees een vriend die een fout 

vergeeft.  
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Wie kan ik voor je zijn? Wat kan ik voor je doen?  

Hoe kan ik vreugde brengen met een lach, een knuffel of een zoen?  

 

Wees een vriend die graag/geheimen deelt. Wees een vriend die eerlijk 

speelt. Wees een vriend die troost brengt. Wees een vriend die hoop 

schenkt. 

 

Wie kan ik voor je zijn? Wat kan ik voor je doen?  

Hoe kan ik vreugde brengen met een lach, een knuffel of een zoen?  

 

Wees een vriend die anderen helpt. Wees een vriend die tranen stelpt. 

Wees een vriend die mee een lied zingt. Wees een vriend die een gat in 

de lucht springt. 

 

Zingt, speelt weest blij 

 

Zingt, speelt weest blij 

Zingt, speelt, weest blij met al het fijne dat je kreeg. 

Zingt, speelt en dankt de Heer voor alles wat er leeft. 

Zingt, speelt en hou je hart wijd open voor de Heer, 

Want hij staat altijd klaar 

Glorie, glorie, alleluja (3x). Want hij staat altijd klaar 

 

Zingt, speelt en weest altijd een zon voor iedereen 

Zingt, danst gaat voort met vrede stichten om je heen 

Zingt, dankt bidt God, want Hij laat je nooit een mens alleen 

Hij brengt ons bij elkaar 

Glorie, glorie, alleluja (3x). Hij brengt ons bij elkaar 

 

Speelt, dankt en zingt een heerlijk loflied voor de Heer. 

Speelt, dankt, want in zijn hand schreef Hij je namen neer.  

Speelt, dankt, weest blij dat Hij je leidde keer op keer,  

want hij maakt alles goed.  

Glorie, glorie, alleluja (3x). Want Hij maakt alles goed. 
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Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Lucas 14, 25-33 

 

In die tijd trokken talloze mensen met Jezus mee;  

Hij keerde zich om en zei tot hen: „Als iemand naar Mij toekomt, 

die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en 

zusters, ja zelfs zijn eigen leven niet haat, kan hij mijn leerling niet 

zijn. Als iemand zijn kruis niet draagt en Mij volgt kan hij mijn leerling 

niet zijn. Als iemand van u een toren wil bouwen, zal hij dan niet eerst 

er voor gaan zitten om een begroting te maken of hij wel genoeg bezit 

om hem te voltooien? Anders zou het hem kunnen overkomen, 

- als hij de fundering heeft gelegd en niet in staat is het werk te 

voltooien - dat allen die het zien hem gaan bespotten en zeggen:  

Die man begon te bouwen, maar hij was niet in staat het einde te halen.  

Of welke koning zal, - als hij tegen een andere koning ter oorlog wil 

trekken – niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is om met 

tienduizend man het hoofd te bieden aan iemand die met twintigduizend 

man tegen hem optrekt? Zo niet, dan stuurt hij, als de tegenstander 

nog ver weg is een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden.  

Zo kan niemand van u mijn leerling zijn als hij zich niet losmaakt van al 

wat hij bezit. 

 

Woord van de Heer – Wij danken God. 

 

Overweging  

 



- 9 - 

Geloofsbelijdenis 

 

GELOOFSBELIJDENIS  

  

v.: Ik geloof dat God in doodgewone dingen van het dagelijkse 

leven van ons houdt. 

 

a.: In een bloem in het veld, in de vogels in de lucht, 

in een glimlach van een kind, de dieren om ons heen. 

In een liedje dat me dromen laat over een wereld die mooi is. 

Of in de blik van een mens die mij aankijkt. 

In een gesprekje met elkaar, en alles wat wij met elkaar delen. 

 

v.: Ik geloof dat God ons in Jezus een weg getoond heeft naar een 

wereld van echte vrede. 

 

a.: Ik geloof dat zijn liefde sterker is dan mijn onmacht of onwil. 

Ik geloof dat Hij mij de kracht geeft om goed te leven. 

De kans om iets te zijn voor anderen. 

 

v.: Ik geloof dat de Heilige Geest ons helpt om de kansen te 

benutten voor het bouwen aan een betere wereld. 

 

a.: Ik geloof dat wij er niet alleen voor staan. 

Dat wij geholpen worden bij al ons proberen om onze fouten 

weer goed te maken. 

Dat wij elke dag opnieuw weer de kans krijgen te genieten van 

het leven en het moois in de wereld, en om anderen gelukkig te 

maken. Amen. 

 

Voorbede 

 

We bidden samen met de kinderen. 

 

Laten wij bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
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Collecte Uw bijdrage is bestemd voor gemeenschapsopbouw. 

 

 

QR-code voor uw bijdrage  

aan de collecte 

 

 

 

 

 

Handen heb je om te geven 

 

Handen heb je om te geven van je eigen overvloed, 

en een hart om te vergeven wat een ander jou misdoet. 

 

(refrein:) Open je oren om te horen, open je hart voor alleman. 

 

Ogen heb je om te zoeken naar wat mensen nog ontbreekt 

en een hart om uit te zeggen wat een ander moed inspreekt. 

(refrein) 

 

Schouders heb je om te dragen zorg en pijn van alleman 

en een hart om te aanvaarden wat een ander beter kan. 

(refrein) 

 

Voeten heb je om te lopen naar de mens die eenzaam is  

en een hart om waar te maken dat geen mens een eiland is. 

(refrein) 

 

Oren heb je om te horen naar de mens die vrede is 

en een hart om te geloven in zijn God die liefde is. 

(refrein) 
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Het heilig Brood wordt in ons midden gebracht 

 

Communiegebed 

 

v.: Goede God, we danken U voor alle goede mensen  

die wij ontmoeten in ons leven. 

Hun helpende handen, hun woorden van hoop 

laten ons zien dat U er bent.  

 

a.: Geen mooiere handen zijn er dan open handen,  

die niet slaan of grijpen, maar die alles delen wat ze ontvangen 

 

v.: Geen mooiere ogen dan stille ogen,  

die niet kwaad kijken of veroordelen  

maar stralen van vreugde omdat we vrienden van elkaar zijn 

 

a.: Geen mooiere mensen dan medemensen,  

die anderen niet buitensluiten of mishandelen,  

maar liefde en warmte delen 

zoals Jezus het ons heeft voorgedaan 

 

v.: Ja, we danken U voor uw Zoon Jezus,  

die ons zoveel liefde en hoop gaf, 

in een eenvoudig gebaar van breken en delen. 

Ook vandaag willen we delen en eten van zijn brood, 

Zodat we in zijn Geest kunnen werken aan Uw droom van ‘n wereld. 
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a.: Geen mooiere wereld dan Gods wereld,  

waar geen tranen meer zullen zijn of verdriet,  

een wereld waarin iedereen mag hopen 

op een mooie toekomst; 

een gezonde aarde.  

 

v.: Laten wij ons gebed zingen tot God, onze Vader: 

 

Onze Vader 

 

Onze Vader in de hemel,   maak alles nieuw  

Geef uw naam aan deze wereld,  maak alles nieuw 

Breng Uw Koninkrijk tot leven,  maak alles nieuw 

Wees de hemel, wees de aarde,  maak alles nieuw 

 

Geef het brood in onze dagen,  maak alles nieuw 

En vergeef ons onze schulden,  maak alles nieuw 

Laat ook ons elkaar vergeven,   maak alles nieuw 

God, verlos ons van het kwade,  maak alles nieuw 

 

 

Gebed om vrede – Vredeswens  

 

Vrede draait om kleine dingen,  

vrede maak je met elkaar, 

Boze woorden gaan soms over  

met een woord of een gebaar. 

Vrede draait om kleine dingen.  

Met een lach of met een zoen 

kan een ruzie zomaar stoppen.  

Zoiets kleins kan heel veel doen. 
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Lied: Vrede van God 

 

Vrede van God, de vrede van God, de vrede van God zij met jou, 

vrede van God, de vrede van hem, de vrede van God zij met jou. 

 

Uitnodiging tot de communie 

 

a.: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,  

 maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden. 

 

Communielied: Lied van brood en wijn 

 

Jezus breekt het brood, 

kijkt zijn vrienden aan. 

Het zal niet lang meer duren 

totdat Hij zal gaan. 

Hij geeft hun een beker, 

een beker met wijn 

en zegt: ’Na deze avond 

zal alles anders zijn’. 

 

(refrein:) ‘Blijf dit doen en denk aan Mij 

als je samenkomt. 

Deel het brood en deel de wijn, 

Ik zal bij je zijn.’ 

 

Wij breken nu het brood, 

kijken elkaar aan. 

Wij zijn bijeengekomen 

om te delen in zijn Naam. 

In het brood en in de beker met wijn 

voelen wij het teken: 

Hij zal bij ons zijn. 

(refrein) 
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Gebed na de Communie 

  

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

Dat je de weg mag gaan, die je goed doet.  

Dat je opstaat wanneer je valt. 

Dat je een mens mag worden, zoals God heeft bedoeld.  

Weet dat de aarde je draagt, 

dat je gaat in het licht. 

Ga in vrede, gezegend door Hem die is: 

Vader, Zoon en heilige Geest. 

 

Slotlied: Nu wij uiteengaan 

 

Nu wij uiteen gaan vragen wij God: 

ga met Uw licht voor ons uit! 

Nu wij uiteen gaan wens ik jou toe:  

 

(refrein:)  

Ga met God!  

Vaya con Dios en à Dieu! 

 

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:  

ga met uw licht vóór hen uit!  

Al onze vrienden wensen wij vrede: (refrein) 

 

Voor alle mensen in deze stad:  

Vrede en goeds in elk huis!  

Voor alwie kwamen onder dit dak: (refrein) 

 

- ♫ - 
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De geloofsgemeenschap Sint Ansfridus maakt deel uit van  

Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 

Informatie vindt u op: www.katholiekamersfoort.nl  

en www.sintansfridus.nl 

Volg ons ook op Instagram: sintansfriduskerk. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende familievieringen zullen zijn op 9 november (Sint Maarten) 

en 24 december (Kerstavond).  

 

Vragen of reacties: pgansfridus@gmail.com  

 

 

 

 

 

 


