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„Geef ons meer geloof," 
zo vragen de leerlingen aan Jezus. 

Je proeft de lichte wanhoop in hun stem.  
 

Ze zijn zich bewust van hun grote verantwoordelijkheid  
om alles wat Jezus hen heeft geleerd  

de wijde wereld in te dragen. 
 

Maar ze voelen ook de weerbarstigheid  
die hen zal tegenwerken  

als zij met Jezus’ blijde boodschap aan de slag gaan. 
 

Als Jezus hen op pad stuurt, 
als Jezus hen -op zekere dag- alleen heenzendt. 

waar kunnen ze dan nog op vertrouwen? 
 

Voelen wij ons, anno 2025,  
soms ook niet als die leerlingen: 

verlaten van wat goed voelt,  
los van wat liefde is en vrede brengt, 

hunkerend naar een wereld die iets van God laat zien? 
 
 
 
 
 
 

 
Voorganger:  Arie van de Wiel 
Lector: Catrien van der Pas 
Zang:   Parochiekoor Hoogland 
Begeleiding: Ron Strik  
Koster: Eric van der Ven  
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Openingslied: Zingt een nieuw lied, alle landen 

(refrein:) Zingt een nieuw lied, alle landen. 
  Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam. 
 
Zingt een nieuw lied voor de Heer, alle landen. 
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam. 
Treedt in zijn tempel met uw offeranden, 
kondigt zijn roem bij de heidenen aan. (refrein) 
 
Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen. 
Aarde en lucht komen vers uit zijn hand, 
schoonheid en kracht vergezellen Hem beide: 
wild is de zee en tevreden het land. (refrein) 
 
Roept tot de volkeren: God is de Koning, 
Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht, 
Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel, 
alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd. (refrein) 
 
Juicht wat in zee leeft, of leeft op de velden: 
ziet, uw Verlosser gaat komen, weest blij! 
Wuift alle bomen der wouden, verwelkomt 
juichend uw Koning, want Hij is nabij! (refrein) 

Begroeting 

Gebed om vergeving en ontferming 

Lied om vergeving: Voor wij gaan luisteren 

Voor wij gaan luisteren naar het woord van God 
vragen wij u vergeving Heer. 
Zo vaak misdeden wij een medemens 
en vaak misbruikten wij uw naam.  
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Steeds weer, o God, vergeeft u onze schuld; 
maar ons berouw duurt meestal kort. 
Ook nu, o God, belijden wij oprecht, 
dat het ons spijt: zie ons berouw. (refrein) 
 
Vast overtuigd van uw barmhartigheid, 
durven wij weer naar U te gaan. 
Door U gesteund beginnen wij opnieuw. 
Dank voor Uw goedheid, trouwe God. (refrein) 
 
v.: Goede God, wij vragen U: ontferm U over ieder van ons, 
 wees ons nabij, vergeef ons en geleid ons op de weg naar het licht. 

Amen. 

Lofzang: Zingt van de Vader 

Zingt van de vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 
hemel en aarde wilt zijn naam bezingen: houdt Hem in ere! 
 
Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luistert naar Hem het woord van alzo hoge: 
houdt Hem in ere! 
 
Zingt van de Geest, adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven: 
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: houdt Hem in ere! 
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Gebed bij de opening van de schriften 

Lezing             Hab., 1, 2-3; 2, 2-4 

Hoelang moet ik nog roepen, Heer, terwijl Gij maar niet luistert? 
Hoelang moet ik de hemel nog geweld aandoen, terwijl Gij maar geen 
uitkomst brengt? Waarom Iaat Gij mij onrecht lijden en ziet Gij die 
ellende maar aan? Waarom moet ik leven te midden van geweld en 
verdrukking en waarom rijst er twist en moet men lijden onder 
tweedracht?  
De Heer gaf mij antwoord: „Schrijf het visioen op, zet het duidelijk op 
schrift, zodat men het vlot kan lezen. Want dit visioen, - al wacht het de 
vastgestelde tijd nog af, - hunkert niettemin naar zijn vervulling: 
het vertelt geen leugen. AI blijft het ook uit, geef het wachten niet op,  
want komen doet het beslist en het komt niet te Iaat. Bezwijken zal hij 
die in zijn hart niet deugt; de rechtvaardige echter blijft leven door zijn 
trouw.” 
Woord van de Heer – Wij danken God.  

Psalm 119 IV – Een lamp voor mijn voet 

 

Gij zijt lofwaardig, Heer, leer mij uw beschikkingen kennen. 
Wat Gij hebt beschikt is mijn welkom; Uw woorden vergeet ik nooit. 
(refrein) 
 
Geef mij begrip om uw wet na te leven. Om hem te volgen met heel mijn 
hart. Leidt mij langs paden van uw geboden; daar vind ik mijn vreugde 
in. (refrein) 
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Lezing             2 Tim., 1, 6-8. 13-14 

Dierbare, vergeet niet het vuur aan te wakkeren van Gods genade die in 
u is door de oplegging van mijn handen. Want God heeft ons niet een 
geest geschonken van vreesachtigheid maar een geest van kracht, 
liefde en bezonnenheid. Schaam u dus niet van onze Heer te getuigen. 
Schaam u evenmin voor mij, zijn gevangene. Draag uw deel in het lijden 
voor het evangelie. Neem als richtsnoer de gezonde beginselen die gij 
uit mijn mond hebt vernomen en houdt ze vast in het geloof en de 
liefde van Christus Jezus. Bewaar de u toevertrouwde schat met de hulp 
van de heilige Geest die in ons woont. 
Woord van de Heer – Wij danken God. 

Aankondiging van het Evangelie 

Uw woord is waarheid, Heer; wijd ons toe in de Waarheid. Halleluja… 

Evangelie Lc., 17, 5-10 

In die tijd zeiden de apostelen tot de Heer: „Geef ons meer geloof." 
De Heer antwoordde: „Als ge een geloof hadt als een mosterdzaadje,  
zoudt ge tot die moerbeiboom zeggen: Maak uw wortels los uit de 
grond en plant u in de zee, en hij zou u gehoorzamen. Wie van u zal tot 
de knecht die hij in dienst heeft als ploeger of veehoeder bij diens 
thuiskomst van het land zeggen: Kom meteen aan tafel en tast toe? 
Zal hij niet eerder zeggen: Maak mijn maaltijd klaar; omgord je en 
bedien mij terwijl ik eet en drink; daarna kun je zelf eten en drinken? 
Moet hij die knecht soms dankbaar zijn omdat hij heeft uitgevoerd wat 
hem is opgedragen? Zo is het ook met u: wanneer ge alles hebt gedaan 
wat u opgedragen werd, zegt dan: Wij zijn maar gewone knechten; 
wij hebben alleen maar onze plicht gedaan." 
Woord van de Heer – Wij danken God. 
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Acclamatie na het Evangelie: 

 

 
Van Uw barmhartigheid en trouw zal ik altijd zingen Heer. 

Overweging 

Woorden van ons geloof 

Wij geloven in God, de Vader,  
begin en einde van alle leven.  
Hij is het die elk leven richting en zin geeft.  
Hij heeft de mens, als man en vrouw geschapen,  
om met en voor elkaar te leven in lief en leed.  
 
Wij geloven in Jezus, Zoon van God,  
geboren uit Maria om mens te zijn voor allen.  
Hij ging ons voor op de weg naar goedheid.  
Hij wees de weg naar vrede,  
waar mensen voor elkaar geen vreemden maar vrienden zijn.  
 
Wij geloven in de Geest, die vrede en geluk is,  
in wie wij gemeenschap vormen,  
Gods' kerk in dienst van de mensen.  
Hij bezielt ons met de bereidheid Jezus na te volgen.  
Hij wijst ons de weg naar een betere wereld,  
het land van belofte.  
Amen. 
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Voorbede  
Na elke intentie bidden we zingend: 

Collecte 
De opbrengst van de collecte is deze zondag bestemd voor de 
Wereldmissiedag van de kinderen. 

Lied: Wees gegroet, o sterre 

Wees gegroet, o sterre, wees gegroet van verre. 
Aan de hemel blinkt uw licht 
in het bange vergezicht. 
(refrein:) Wees gegroet, wees gegroet, Maria. 
 
Als de golven stijgen, hoger, hoger, dreigen, 
schijn dan veilig voor ons uit, 
gun de zee geen droeve buit. (refrein) 
 
Wees gegroet, o sterre, wees gegroet van verre. 
Op uw zacht en zalig licht 
houden wij het oog gericht. (refrein) 
 
Als in donk’re luchten, wij naar u verzuchten. 
Laat de wolken heind’ en ver 
voor u vluchten, Morgenster. (refrein) 

Overbrengen van het Heilig Brood  
Hierbij gaan allen staan. 
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Communiegebed 

v.: Voor het goede van de aarde danken wij U, 
 uw mildheid tastbaar om ons heen: 
 voor al wat ons gegeven is 
 om van te genieten, om van te leven. 
 Voor het graan op onze velden 
 dat geoogst werd in toewijding en zorg. 
 om brood te worden, kracht voor onderweg. 
  
a.: Voor het brood hier op tafel danken wij U, 
 uw liefde tastbaar in ons midden, 
 het werk van onze handen, gezegend, 
 uw droom van toekomst elke dag. 
 
v.: Voor de woorden die wij horen, danken wij U, 
 uw taal van liefde om ons heen; 
 voor alle waarheid ons gezegd, 
 voor ons geloof, tastend maar oprecht,  
 voor het vertrouwen, het protest, 
 het hart onder de riem. 
 Voor het hoogste woord danken wij U 
 van heilige schriften en profeten, sprekend tot op vandaag, 
 opdat wij doen en horen uw liefste wil: 
 recht en vrede metterdaad. 
 
a.: Gij hebt ons uw trouw toegezegd, 
 Gij hebt ons uw Zoon gegeven, 
 weg ten leven ons gewezen, 
 uw eigen woord hier in ons midden. 
 
v.: Voor de mensen om ons heen danken wij U, 
 broers en zussen die ons gaande houden. 
 Voor klein en groot zoals zij zijn: 
 zoveel engelen van vriendschap, wijsheid en geduld. 
 Voor Jezus van Nazareth danken wij U, mens naar uw hart, 
 de Levende, uw liefde sterker dan de dood. 
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a.: Hij heeft ons aan elkaar gegeven, 
 als brood hier in ons midden. 
 Wij danken U voor Hem, God, 
 doe ons gaan op Zijn weg. 

Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, heilig noemen wij Uw naam. 
Uw rijk komt op deze aarde, waar uw boodschap wordt verstaan. 
(refrein:) 

 
Geef ons brood in deze dagen. Heer, vergeef ons onze schuld, 
zoals wij elkaar vergeven en Gij ons verlossen zult. (refrein) 

Gebed om vrede – vredewens 

Lied bij de vredeswens: Vrede voor jou 
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Uitnodiging tot de communie 

a.: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt 
maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden. 

Communielied: Brood hier gedeeld om te leven 

Slotgebed 

Mededelingen 

Zegenbede en Zending 

Slotlied: Nu wij uiteengaan 

Nu wij uiteengaan vragen wij God: ga met Uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:  
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 
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Voor wie ons lief zijn, vragen wij God: ga met Uw licht voor hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede:  
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 
 
Voor alle mensen in deze stad: vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak:  
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 
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De geloofsgemeenschap Sint Ansfridus maakt deel uit van  

Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 

Informatie vindt u op: www.katholiekamersfoort.nl  

en www.sintansfridus.nl 

Volg ons op twitter: @SintAnsfridus of op 

www.facebook.com/SintAnsfriduskerk 

  

 


