
Geloofsgemeenschap Sint Ansfridus 

 

Sint Maarten  

 

Woord- en Communieviering voor jong en oud 

 

 

 

 

“Wat je doet voor de ander, doe je voor Mij”  
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Als delen is: iedereen hoort erbij;  

als delen is: kom maar, dan maak ik je blij; 

 

als delen is: laten we het samen doen;  

als delen is: een knipoog, een hand of een zoen; 

 

als van delen alle tranen drogen;  

als met delen kwaad wordt omgebogen, 

 

dan wil ik ook delen, dan zeg ik geen nee. 

 

Dan willen wij ook. 

Doen jullie mee? 
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OPENING VAN DE VIERING 

 

Intocht 

 

Lied: Daar komen wij met lichtjes aan... 

 

 

Begroeting 

 

Gebed om vergeving 

 

Goede God, 

soms denken we alleen aan onszelf. 

Dan vergeten we u en de andere mensen. 

Dan vergeten we dat U ons vraagt te delen 

van wat wij voldoende hebben. 

Dan vergeten we te delen  

in het verdriet en de blijdschap van anderen. 



- 4 - 

Dan zijn we te veel met onze eigen gedachten bezig. 

We beseffen ons dat dit niet goed is  

en vragen U en aan de mensen die we tekort deden,  

om ons te vergeven. 

Amen. 

 

Glorialied: Zingt speelt, weest blij 

 

Zingt, speelt, weest blij met al het fijne dat je kreeg. 

Zingt, speelt en dankt de Heer voor alles wat er leeft. 

Zingt, speelt en hou je hart wijd open voor de Heer, 

want hij staat altijd klaar. 

Glorie, glorie, alleluja (3x) 

Want hij staat altijd klaar. 

 

Zingt, speelt en weest altijd een zon voor iedereen. 

Zingt, danst gaat voort met vrede stichten om je heen. 

Zingt, dankt bidt God, want Hij laat je nooit een mens alleen. 

Hij brengt ons bij elkaar. 

Glorie, glorie, alleluja (3x) 

Hij brengt ons bij elkaar. 

 

Speelt, dankt en zingt een heerlijk loflied voor de Heer. 

Speelt, dankt, want in zijn hand schreef Hij je namen neer.  

Speelt, dankt, weest blij dat Hij je leidde keer op keer,  

want hij maakt alles goed.  

Glorie, glorie, alleluja (3x)  

want Hij maakt alles goed. 

 

Openingsgebed 
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RONDOM HET WOORD 

 

Het verhaal van Sint Maarten 

 

Maarten was de zoon van een rijke 

koopman. Lang geleden was hij soldaat in 

het Romeinse leger. Op een dag reed 

Maarten met een groepje soldaten naar een 

grote stad. Het was koud en mistig. 

Maarten had zijn lange mantel goed om zich 

heen geslagen. Zo had hij het heerlijk 

warm. Ze hadden haast, want ze wilden voor 

donker binnen de stadsmuren zijn.  

 

Toen ze bij de stadspoort aankwamen, stapte er plotseling een arme 

man op hem af. Hij had geen schoenen, geen jas en geen sokken aan, Je 

kon aan hem zien dat hij het erg koud had. "Wat is er met jou aan de 

hand?" vroeg Maarten. 'Ach", rilde de man, "ik heb het koud en ik heb 

zo'n honger". Maarten dacht even na. Hij zou zijn mantel wel willen 

geven. Maar in die tijd mochten soldaten zonder mantel de stadspoort 

niet in. De mantel hoorde bij hun uniform. Wat moest Maarten nu doen? 

Hij kon die arme man daar toch niet zo maar laten staan?  

 

Plotseling kreeg hij een goed idee. "Ik geef hem de helft van mijn 

mantel. Dan kan ik de andere helft omgeslagen houden!" Hij deed zijn 

mantel af. Trok zijn zwaard en hakte de mantel in twee stukken. Eén 

stuk gaf hij aan de arme man. En één stuk sloeg hij zelf om zijn 

schouders. Daarna pakte hij zijn geldbuidel en gaf de man wat geld. De 

arme man was erg blij. Nu had hij een mantel tegen de kou en wat geld 

om eten te kopen. Hij bedankte Maarten en vertrok. En Maarten? Die 

reed daarna tevreden met zijn soldaten de stad binnen.   

 

Het verhaal van Maarten en de arme man is een oud verhaal. Maarten is 

door zijn goede daad door de katholieke kerk Heilig gemaakt. Hij is dus 
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een Heilig mens. Daarom staat nu voor zijn naam het woordje Sint. Net 

als de heilige Sint Nicolaas.  

 

Nog altijd vieren we het feest van Sint Maarten. Elk jaar, op 11 

november, gaan kinderen met een lampion en een vrolijk liedje bij de 

mensen langs. Om ze licht te brengen ... en vrolijk te maken.   

 

Lied: Bisschop Maarten op zijn paard 

(mel.: we zijn samen onderweg, alleluja) 

 

Bisschop Maarten op zijn paard, alleluja, 

deelt zijn mantel met een zwaard, alleluja. 

 

Geeft de helft weg aan een man, alleluja, 

die het goed gebruiken kan, alleluja. 

 

In zijn droom komt Jezus voor, alleluja, 

geeft de boodschap aan hem door, alleluja. 

 

Samen delen is zijn wens, alleluja, 

dan word jij een beter mens, alleluja. 

 

Als wij samen delen gaan, alleluja, 

zal de vrede in ons ontstaan, alleluja. 

 

Wees een licht voor iedereen, alleluja, 

dan staat niemand meer alleen, alleluja.  
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Uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Matteüs (25, 31-40) 

 

Jezus zei: ‘Als de Mensenzoon komt, zal het zo gaan: Hij komt met alle 

engelen uit de hemel. En hij zal als koning op zijn troon gaan zitten. Dan 

worden alle mensen van de wereld bij hem gebracht. Hij zal de mensen 

verdelen in twee groepen. Net zoals een herder zijn kudde verdeelt in 

schapen en bokken. De Mensenzoon zet de ene groep mensen aan zijn 

rechterkant en de andere groep mensen aan zijn linkerkant. 

 

Dan zal de Mensenzoon tegen de mensen aan zijn rechterkant zeggen: 

‘Kom, de nieuwe wereld is voor jullie. Want mijn Vader heeft het echte 

geluk voor jullie bestemd. Dat was al de bedoeling vanaf de schepping. 

Want toen ik honger had, gaven jullie mij te eten. Toen ik dorst had, 

gaven jullie mij te drinken. Toen ik een vreemdeling was, namen jullie 

mij in huis. Toen ik naakt was, gaven jullie mij kleren. Toen ik ziek was, 

zochten jullie mij op. Toen ik gevangen was, kwamen jullie naar mij toe.’ 

Dan zullen die goede mensen zeggen: ‘Maar Heer, wanneer is dat 

gebeurd? Wanneer had u honger en gaven we u te eten? Wanneer had u 

dorst en gaven we u te drinken? Wanneer was u een vreemdeling en 

namen wij u in huis? Wanneer was u naakt en gaven we u kleren? 

Wanneer was u ziek of gevangen, en kwamen wij naar u toe?’ 

Dan zal de Mensenzoon tegen hen zeggen: ‘Luister goed naar mijn 

woorden: Elke keer dat jullie iets goeds deden voor één van de 

gelovigen die hier naast mij staan, deed je iets goeds voor mij.’ 

 

Woord van de Heer – Wij danken God. 

 

Overweging 
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Geloofsbelijdenis 

 

Wij geloven in God 

die de Vader is van alle mensen, groot en klein, 

die de hele wereld heeft gemaakt 

met alles wat erop en erin zit: 

de hoge bergen en de diepe zeeën. 

Wij geloven in Jezus 

die de broer is van ons allemaal, 

die is gedood maar nu toch leeft 

omdat God zijn Vader is. 

Wij geloven dat wij niet alleen staan 

maar in Gods Geest met elkaar zijn verbonden, 

één grote gemeenschap van mensen 

die wonen in hetzelfde huis: 

onze wereld. 

Wij geloven in vrijheid en vrede 

die wij elkaar kunnen geven. 

Wij geloven in het leven 

dat sterker is dan de dood 

omdat God onze Vader is.  - Amen. 

 

Voorbede 

 

We bidden samen met de kinderen. 

Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 

 

RONDOM DE TAFEL 

 

De voedselmand wordt naar voren gebracht 

 

Collecte 

De collecte is bestemd voor de werken van oecumene – samen kerk zijn. 
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Lied: Jezus breekt het brood 

 

Jezus breekt het brood, 

kijkt zijn vrienden aan. 

Het zal niet lang meer duren, 

totdat hij zal gaan. 

Hij geeft hen een beker een beker met wijn, 

en zegt: “Na deze avond zal alles anders zijn. 

 

(refrein:) 

Blijf dit doen en denk aan mij, 

als je samenkomt. 

Deel het brood en deel de wijn. 

Ik zal bij je zijn”. 

 

Wij breken nu het brood, 

kijken elkaar aan. 

Wij zijn bijeengekomen,  

om te delen in zijn Naam. 

In het brood en in de beker met wijn, 

voelen wij het teken Hij zal bij ons zijn. 

 

(refrein) 

Blijf dit doen en denk aan mij, 

als je samenkomt. 

Deel het brood en deel de wijn. 

Ik zal bij je zijn”. 

 

 

Overbrengen van het Heilig Brood 

Uit eerbied gaan we allen staan. 
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Communiegebed 

 

v.: Als een teken van hoop brengt U ons samen. 

In het spoor van profeten,   

aan de hand van mannen en vrouwen van God. 

Met de stem van de roepende in de woestijn  

in onze oren, staan wij hier en bidden: 

Houd ons in leven, God, zend ons uw Heiland. 

 

a.: Als een teken van hoop vertrouwt U ons toe,  

uw belofte. 

Altijd bent U bereikbaar in kwetsbare mensen, 

steeds bent U te vinden 

waar wij ons leven breken en delen. 

U houdt de toekomst open, 

opdat wij leven en gelukkig zijn. 

 

v.: Als een teken van hoop geeft U ons dit Brood, 

de heilige gave van Jezus, uw eigen mens. 

Hij heeft voor ons zijn leven gebroken, gedeeld. 

Hij opent voor ons de poort naar geluk, 

is zelf ons licht in de nacht. 

Hij is de morgenster, teken van de nieuwe dag. 

 

Onze Vader  (gezongen) 

 

Onze Vader in de hemel,   maak alles nieuw  

Geef uw naam aan deze wereld,  maak alles nieuw  

Breng Uw Koninkrijk tot leven,  maak alles nieuw 

Wees de hemel, wees de aarde,  maak alles nieuw 

Geef het brood in onze dagen,  maak alles nieuw 

En vergeef ons onze schulden,  maak alles nieuw 

Laat ook ons elkaar vergeven,   maak alles nieuw 

God, verlos ons van het kwade,  maak alles nieuw 
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Gebed om vrede - Vredeswens  

  

Lieve God, we bidden voor vrede in de wereld.  

Zorg dat er geen oorlogen meer zijn, zodat niemand meer weg hoeft te 

vluchten.  

Help alle mensen om goed met elkaar om te gaan, net zoals Jezus ons 

heeft geleerd.  

Laat alle kinderen veilig en gelukkig zijn, en geef dat wij, groot en klein, 

samenwerken aan een wereld waarin iedereen vreedzaam kan leven.  

Amen. 

 

Vredeslied: Vrede wens ik je toe 

 

Vrede wens ik je toe, 

liefde wens ik je toe. 

Moge God je behoeden, 

leef met zijn liefde, 

Vrede wens ik je toe. 

 

 

Zegen wens ik je toe, 

aandacht wens ik je toe, 

dat er mensen zijn 

met wie je kunt delen. 

Zegen wens ik je toe. 

 

Uitnodiging tot de communie 

 

v.: Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonder van de wereld. 

a.: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt 

maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden. 

 

 

  



- 12 - 

Communielied: Eens deelde Sint Martinus 

 

 

 

Slotgebed 
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SLOT VAN DE VIERING 

 

Slottekst     (bron: Geloven thuis) 

 

Ik hou van alleen zijn, met deuren en ramen, 

maar dan, na een tijdje, verlang ik naar samen. 

‘Alleen’ doe je rustig precies wat je wil. 

Maar zo in je eentje wordt het wat stil. 

Je stem wordt onnodig, je oren lui, 

en soms zak je weg in een sombere bui. 

Die bui is je hart, dat komt je vertellen 

dat je eens iemand op moet bellen, 

dat je de deur uit moet, om te gaan spelen! 

Je hart heeft gelijk, het klopt en wil delen! 

Je hart maakt een dansje in je borst, 

je oog wil drinken, je oor heeft dorst, 

je stem herinnert zich vriendennamen! 

Want wij zijn gemaakt voor alleen én samen. 

 

Mededelingen 

 

Zegen en zending 
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Slotlied: Na een viering saam gedaan 

(melodie: Elf november is de dag). 

 

Na een viering, saam gedaan 

Willen wij danken, willen wij danken 

Als wij straks naar huis toe gaan 

Willen wij allen Uw Stem verstaan. 

 

En wij vragen: Help ons Heer 

In heel ons leven, in heel ons leven 

Geef ons daartoe kracht o Heer6e 

Om klaar te staan voor de ander, steeds meer. 

 

U bemint toch iedereen 

Geef ons vertrouwen, geef ons vertrouwen 

Met Uw liefde om ons heen 

Kunnen wij verder, zijn wij niet alleen. 

 

Leer ons leven net als hij 

Zoals Sint Maarten, zoals Sint Maarten 

And’ren geven: brood en spijs 

Dan wordt Uw wereld een aards paradijs. 

 

 

 

 

 

 

Na afloop van de viering  

is er bij de uitgang verkoop van kaarsen 

voor Stichting Mikondo 

én speculaas voor Hospice Dôme. 
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Familieviering met Kerst 

 

24 december 2025 

19:00 uur: Gezinsviering 

m.m.v. Mixed Generations 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

QR-code voor uw bijdrage  

aan de collecte 
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De geloofsgemeenschap Sint Ansfridus maakt deel uit van  
Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 
Informatie vindt u op: www.katholiekamersfoort.nl  
en www.sintansfridus.nl 
Volg ons ook op Instagram: sintansfriduskerk. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


