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We dromen wat af, we overwegen opties,  
maken aannames  

– en morgen kan het leven  
weer een compleet andere draai nemen.  

Met Gods verwachting is dat helemaal anders.  
Zijn toekomstperspectief houdt een belofte in:  

Hij is ons nabij.  
Leven in de verwachting betekent  

dat je je laten leiden door Gods nabijheid.  
Durf je je daaraan over te geven? 

 
Naar: liturgische handreiking - Berne Media 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
Voorganger:  Arie van de Wiel 
Zang:   Gemengd Koor Soli Deo Gloria 
Dirigent:  Frits Klostermann 
Begeleiding: Sieb van der Weide 
Lector: Fleur Vroege-Crijns 
Koster:  Hans van Rossum 
Afbeelding: De droom van Sint Jozef  

- Antonio Palomino (1655 –1726)  
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Openingslied: O Heiland, open wijd de poort 

O Heiland, open wijd de poort  
en daal omlaag, Gods eeuwig Woord,  
die aller mensen redder zijt,  
zo lang voorzegd, zo lang verbeid.  
 
Besproei ons hart, zo dor en droog,  
met dauw en regen van omhoog.  
Gij zijt het zacht, ootmoedig Lam,  
Gij zijt de Leeuw uit Juda's stam.  
 
O Morgenstond, zo lang verbeid,  
o Zon van algerechtigheid,  
de dag breekt aan, de nacht is om:  
wij wachten, kom, Heer Jezus, kom! 

Begroeting  

Aansteken van de vierde Adventskaars 

Gebed om vergeving 

Kyrie 

Cantor :   Kyrie.  (allen:)  Kyrie 
Koor:         Gij die op de áárde komt  
                    zo klein en wéérloos als een kind 
                    laat uw kómst ons niet ontgaan. 
Cantor:    Kyrie, eleison (allen:) Kyrie, eleison 
 
Cantor:    Christe.  (allen:)  Christe 
Koor:        Gij die genoemd wordt: Gód met ons, 
                  Kind van de Géést een man van vrede, 
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                    Ontferm  U over ons. 
Cantor:    Christe, eleison. (allen:) Christe, eleison. 
 
Cantor:    Kyrie:  allen : Kyrie 
                    Gij die herder en kóning blijft 
                    Tot in de ééuwen der eeuwen, 
                    Maak ons wáákzaam tot in het eind. 
Cantor:    Kyrie eleison. (allen:) Kyrie eleison. 

 
v. Moge de goede God zich over ons ontfermen, onze zonden 

vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
a. Amen. 

Gebed bij de opening van de schriften 

Lezing       Jesaja, 7, 10-14 

In die dagen sprak Heer tot Achaz: “Vraag de Heer uw God om een 
teken, hetzij uit de diepte van de onderwereld, of uit de hoogte 
daarboven.” Maar Achaz antwoordde: “Ik vraag niet om een teken; ik 
wil de Heer niet op de proef stellen.” Toen zei Jesaja: “Luistert dan, huis 
van David! is het u niet genoeg om mensen te tergen, dat ge ook nog 
mijn God tergt? Daarom geeft de Heer zelf u een teken: zie, de maagd 
zal ontvangen en een zoon baren en zij zal hem noemen: Immanuel.” 
 
Woord van de Heer – Wij danken God. 

Psalmlied: De Heer is voor wie Hem aanroept nabij (psalm 145 II)  

(refrein:) De Heer is voor wie hem aanroept nabij. 
 
Al uw werken, Heer, spreken uw lof, dankbaar zegenen U uw 
getrouwen;  
sprake gaat van uw goddelijk rijk en getuigenis van uw vermogen. 
(refrein)  



- 5 - 

Opdat de mens weet van uw macht, van uw koningschap, stralen in 
luister.  
Uw heerschappij blijft: de eeuwen door, uw rijk duurt: geslacht na 
geslacht. (refrein) 
 
Gerecht is de Heer in al zijn wegen, genadig, genadig in al wat Hij doet;  
de Heer is voor wie Hem aanroept nabij, voor elk die Hem aanroept in 
vertrouwen. (refrein) 

Lezing        Rom. 1, 1-7 

Paulus, dienstknecht van Christus Jezus, geroepen tot apostel, bestemd 
voor het Evangelie van God, dat Hij tevoren had beloofd door zijn 
profeten in de heilige Geschriften, aangaande zijn Zoon, die uit het 
geslacht van David geboren is naar het vlees, die naar de Geest van 
heiligheid in kracht is aangesteld tot Zoon van God door de opstanding 
van de doden: Jezus Christus, onze Heer. Door Hem hebben wij de 
genade ontvangen en het apostelschap om onder alle heidenvolkeren 
mensen tot de gehoorzaamheid van het geloof te brengen omwille van 
zijn Naam. Ook gij hoort bij hen, geroepen als gij zijt door Jezus Christus. 
Aan u allen die in Rome zijt, geliefden van God, geroepen heiligen: 
genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus 
Christus. 
 
Woord van de Heer – Wij danken God. 

Aankondiging van het Evangelie 

(refrein:)  
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Zie de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen.  
En men zal Hem de naam Immanuel geven: God met ons. (refrein) 

Evangelie     Matteus, 1, 18-24 

Van Jezus Christus was de geboorte aldus: 
toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat zij bij 
elkaar kwamen, zwanger van de Heilige Geest. Omdat Jozef, haar man, 
een rechtvaardige was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij 
van plan in stilte van haar te scheiden. Maar terwijl hij hierover nadacht, 
verscheen hem in een droom een engel van de Heer die sprak: “Jozef, 
zoon van David, wees niet bevreesd Maria als uw vrouw te aanvaarden; 
want wat in haar is verwekt, is van de Heilige Geest. Zij zal een zoon 
baren die gij de naam Jezus zult geven, 
want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.” Dit alles is gebeurd, opdat 
vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft door de profeet die 
zegt: “Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men 
zal Hem de naam Immanuel geven.” - vertaald is dat: God met ons. 
Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem 
bevolen had en hij aanvaardde haar als zijn vrouw. 
 
Woord van de Heer – Wij danken God. 

Acclamatie na het Evangelie: Confitemini Domino (Taizé) 

Confitemini Domino quoniam bonus, 
Confitemini Domino. Alleluia. 

Overweging 
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Geloofsbelijdenis 

Wij geloven in God, de Vader, 
begin en einde van alle leven. 
Hij is het die elk leven richting en zin geeft. 
Hij heeft de mens, als man en vrouw geschapen, 
om met en voor elkaar te leven in lief en leed. 
 
Wij geloven in Jezus, Zoon van God, 
geboren uit Maria om mens te zijn voor allen. 
Hij ging ons voor op de weg naar goedheid. 
Hij wees de weg naar vrede, 
waar mensen voor elkaar geen vreemden maar vrienden zijn. 
 
Wij geloven in de Geest, die vrede en geluk is, 
in wie wij gemeenschap vormen, 
Gods' kerk in dienst van de mensen. 
Hij bezielt ons met de bereidheid Jezus na te volgen. 
Hij wijst ons de weg naar een betere wereld, 
het land van belofte.  
Amen. 

Voorbede  
We beantwoorden de gebeden met  
“Heer ontferm U, Heer ontferm U., Heer ontferm U.” (melodie Taizé) 

Collecte 
Uw bijdrage is bestemd voor de Bisschoppelijke 
adventsactie. 
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Lied: Als alles duister is 

Overbrengen van het Heilig Brood  
Allen gaan staan. 

Communiegebed  

Met open handen staan wij voor u, Heer, 
en vragen om Uw goede gaven. 
Gij voedt het volk naar haar behoefte; 
Ons leven neemt een keer. 
Wij mogen verder trekken,  
want Gij gaat met ons mee. 
 
(gezongen:) Neemt en eet met elkaar, 
  leeft van het oer gebaar, 
  Deelt tesamen brood en wijn 
  heelt de onmacht en de pijn. 
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Het Brood dat Gij ons geeft is kracht, is licht, is leven. 
Het is het lichaam van uw Zoon om ons geloof gegeven. 
Wij danken U en bidden dat wij deze gave niet beschamen 
 

(gezongen:) Neemt en drinkt met elkaar, 
  wordt als een bedelaar, 
  Levend met een open hand, 
  die geluk om niet ontvangt. 
 
Gij legt ons uw geheimen in handen  
om in een wereld vol gebrek de hoop,  
het licht, uw goedheid verder te dragen en te brengen.  
Het leven van uw Zoon voor ons gebroken,  
roept ons op te zijn zoals Hij. 
 
(gezongen:) Komt, vernieuwt het verbond, 
  stemt in met hart en mond, 
  Dankt de God die leven doet, 
  ons tot liefde samenroept. 

Lied van het Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, - maak alles nieuw  
Geef uw naam aan deze wereld,  - maak alles nieuw  
Breng Uw Koninkrijk tot leven, - maak alles nieuw 
Wees de hemel, wees de aarde, - maak alles nieuw 
 
Geef het brood in onze dagen, - maak alles nieuw 
En vergeef ons onze schulden, - maak alles nieuw 
Laat ook ons elkaar vergeven, - maak alles nieuw 
God, verlos ons van het kwade, - maak alles nieuw 

Gebed om vrede – vredewens 
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Vredeslied: Vrede van God 

Vrede van God, de vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
Vrede van hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 

Uitnodiging tot de communie 

a.: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,  
maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden. 

Communielied: “Rorate caeli”. 

(refrein:) Roráte caéli désuper, 
  et núbes plúant jústum. 
  Dauwt, hemelen, van boven, 
  gij, wolken, beregene de rechtvaardige. 
 
Ne irascáris Dómine, ne ultra memíneris iniquitátis: 
ecce cívitas Sáncti fácta est desérta: 
Síon desérta fácta est: Jerúsalem desoláta est: 
dómus sanctificatiónis túæ et glóriæ túæ, 
ubi laudavérunt te pátres nóstri. 
  Wees niet langer vertoornd, o Heer, 
  denk niet langer aan onze zonden. 
  Zie, de heilige stad is tot woestijn geworden, 
  Sion is tot woestijn geworden. 
  Jerusalem is verdord, 
  het huis van Uw heiliging en Uw heerlijkheid, 
  waar onze vaderen U geprezen hebben. 
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Peccávimus, et fácti súmus tamquam immúndus nos, 
et cecídimus quasi fólium univérsi: 
et iniquitátes nóstræ quasi véntus abstulérunt nos: 
abscondísti faciem túam a nóbis, 
et allisísti nos in mánu iniquitátis nóstræ. 
  We hebben gezondigd en zijn onrein geworden 
  en zijn ter aarde gevallen als een blad, 
  en onze zonden hebben ons als de wind weggeblazen. 
  U hebt Uw aangezicht verborgen voor ons 
  en ons verpletterd door de zwaarte van onze schuld. 
 
Consolámini, consolámini, pópule méus: 
cito véniet sálus túa: 
quare mœróre consúmeris, 
quia innovávit te dólor? 
Salvábo te, nóli timére, 
égo enim sum Dóminus Déus túus, 
Sánctus Israël, Redémptor túus. 
  Ge zult getroost worden, getroost worden, Mijn volk! 
  Spoedig zal uw heil komen. 
  Waarom verliest u zich in verdriet, 
  terwijl dit juist uw smart verdiept heeft? 
  Vrees niet, Ik zal u redden. 
  Want ik ben de Heer, uw God, 
  de Heilige van Israël, uw Verlosser. 

Slotgebed 

Mededelingen 

Zegenbede en Zending 
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De geloofsgemeenschap Sint Ansfridus maakt deel uit van  

Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 

Informatie vindt u op: www.katholiekamersfoort.nl  

en www.sintansfridus.nl 

Volg ons ook op Instagram: sintansfriduskerk. 

  

 

Slotlied: Nu daagt het in het oosten 

Nu daagt het in het oosten,  
het licht schijnt overal;  
Hij komt de volken troosten,  
die eeuwig heersen zal.  
 
De duisternis gaat wijken  
van d'eeuwenlange nacht.  
Een nieuwe dag gaat prijken  
met ongekende pracht.  
 
Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten – 
begroeten 't morgenrood. 
 
De zonne, voor wier stralen  
het nacht'lijk duister zwicht,  
en die zal zegepralen,  
is Christus, 't eeuwig licht!  
 
Reeds daagt het in het oosten,  
het licht schijnt overal:  
Hij komt de volken troosten,  
die eeuwig heersen zal. 
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