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Jezus van Nazareth,  

een bijzonder kind 

 

Heel veel mensen kennen het verhaal van Jezus van Nazareth, 

geboren in Bethlehem. 

Elk jaar weer gedenken we zijn geboorte. 

En dat wordt als groot feest gevierd. 

We komen met de hele familie samen,  

hebben lekker eten  

en vaak liggen er de cadeautjes onder de kerstboom. 

 

Maar waarom is Jezus zo’n bijzonder kind? 

En waarom vieren we elk jaar zijn geboorte? 

Alleen vanwege de cadeautjes en het lekkere eten, 

of is er iets meer? 

 

Uit de verhalen die we in de bijbel lezen weten we  

dat het leven van Jezus heel bijzonder was. 

Hij was zelf niet rijk en ook geen koning met veel macht of zo. 

 

Nee, Hij was juist heel eenvoudig en gedienstig. 

Maar Hij stond wel altijd klaar voor de zieken,  

of mensen die het moeilijk hadden. 

Zo wilde Jezus er zijn voor anderen. 

 

Het zou toch mooi zijn als wij  

zijn voorbeeld proberen te volgen,  

vind je niet? 

Dat zou pas een heel mooi Kerstfeest zijn! 
 

 

 

Voorganger: Arie van de Wiel (diaconaal assistent) 

Zang:  Familiekoor Mixed Generations 

Begeleiding:  Ron Adelaar 

Koster:  Jan Kelderman 
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Luister eens...  

(mel.: Jingle Bells) 

 

(refrein:) 

Luister eens, luister eens, 

naar wat ik zeggen wil.  

In een stal in Bethlehem  

Daar is het nu niet stil, want 

Deze nacht, lang verwacht 

Kwam op deze aard 

‘t Kerstkind,  

God de Zoon  

Hij is ons alles waard.  

 

Eenzaam in de stal  

Daar hielden zij de wacht 

Alles was heel koud  

En iedereen die lacht. 

Christus onze Heer  

Zo klein als Hij nog was 

Lag daar in een kribbetje 

Gemaakt van stro en gras  

(refrein) 

 

Herders in het veld  

Die kwamen daar bijeen  

Aan de hemel stond een ster 

Die steeds maar op hun scheen 

Engelen zongen zacht  

Dat heden deze nacht  

God de Zoon geboren is 

Wees blij, zing mee met kracht. 

(refrein) 

 

 



- 4 - 

Welkom 

 

Hartelijk welkom alle mensen 

Ouders, kinderen groot en klein. 

Fijn dat u vanavond  

hier bij ons wilt zijn. 

 

Vanavond gaan we samen vieren 

’t feest van Jezus, ’t feest zo blij. 

Want een bijzonder kind werd geboren. 

in een stal, voor u en mij. 

 

Samen gaan we zingen van de vrede 

en luisteren naar een oud en mooi verhaal  

van die nacht zo lang geleden. 

 

Welkom! Welkom allemaal. 

 

 

Gebed 

 

 

Hoe het allemaal begon, heel lang geleden... 

 

Lied over een koning  

(mel.: God rest ye merry gentleman) 

 

Een koning naar Gods hart is niet 

de stoerste van het land. 

Hij is niet hard als ijzer, maar 

regeert met zachte hand. 

Hij sluit zijn mensen in zijn hart 

en leidt hen met verstand. 
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(refrein:) Voor een volk dat verdwaald is in de nacht, 

diep in de nacht, 

is dit koningskind het kind waarop het wacht. 

 

Een koning naar Gods hart is niet 

bij iedereen gevreesd. 

Hij past de wet niet naar de letter  

toe, maar naar de geest. 

En als er iets te vieren valt, 

dan viert zo’n koning feest! (refrein) 

 

Maria en Jozef gaan op weg naar Bethlehem 

 

Sjok, sjok, sjok, liep het ezeltje 

 

Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje  

helemaal naar Bethlehem  

Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje  

helemaal naar Bethlehem  

O Maria was zo moe  

ze deed af en toe haar oogjes toe. 

 

Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje  

Jozef zocht naar onderdak  

Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje  

Jozef zocht naar onderdak  

maar ze zeiden het spijt ons zeer,  

we hebben helaas geen slaapplaats meer.  

 

Hop, hop, hop liep het ezeltje,  

want het rook een warme stal  

Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje  

want het rook een warme stal  

Daar en wie had dat gedacht  

werd Jezus geboren in die nacht. 
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Bethlehem in rep en roer 

 

 

Kindje Jezus wordt geboren, ergens in een stal 

 

Er is een kindeke 

 

Er is een kindeke geboren op aard 

er is een kindeke geboren op aard. 

‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal, 

‘t kwam op de aarde voor ons allemaal. 

 

’t kwam op de aarde en ’t had er geen huis 

’t kwam op de aarde en ’t had er geen huis 

’t kwam op de aarde en ’t droeg al zijn kruis 

’t kwam op de aarde en ’t droeg al zijn kruis 

  

Er is een kindeke geboren in ‘t strooi 

er is een kindeke geboren in ‘t strooi. 

‘t lag in een kribje, bedekt met wat hooi, 

‘t lag in een kribje,  bedekt met wat hooi. 

 

't Kwam op de aarde voor ons allegaar 

't Kwam op de aarde voor ons allegaar 

't Wenst ons een g’lukkig en zalig 

Nieuwjaar 

't Wenst ons een g’lukkig en zalig 

Nieuwjaar 
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De herders in het veld vermoeden het grote nieuws 

 

Dag ster, grote ster 

 

(refrein:) 

Dag ster, grote ster! 

Voor wie twinkel jij? 

Voor wie geef jij je twinkelend licht? 

Dag ster, grote ster! 

Als ik naar je kijk, 

Krijg ik lichtjes in mijn ogen 

En een lach op mijn gezicht. 

 

Geef jij licht aan de herder? 

Help jij ze door de nacht? 

Grote ster, ik zie je staan. 

Wijs jij ze hoe ze moeten gaan? 

(refrein) 

 

Geef jij licht aan de mensen? 

Help jij ons door de nacht? 

Grote ster, ik zie je staan. 

Wijs jij ons hoe we moeten gaan? 

(refrein) 
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De engelen bij de herders 

 

Eer zij God in onze dagen 

 

Eer zij God in onze dagen 

eer zij God in deze tijd. 

Mensen van het welbehagen 

roept op aarde vrede uit! 

Gloria in excelsis Deo! (2x) 

 

Eer zij God die onze Vader 

en die onze koning is. 

Eer zij God die op de aarde 

naar ons toegekomen is. 

  Gloria, in excelsis Deo! (2x) 

 

Iedereen komt het kindje Jezus bewonderen 

 

  

 

Gesprek met de kinderen 
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Stille nacht, heilige nacht 

 

Stille nacht, heilige nacht 

Alles slaapt, sluimert zacht 

Eenzaam waakt het hoogheilige paar, 

Lief’lijk Kindje met goud in het haar 

Sluimert in hemelse rust (2x) 

 

Stille nacht, heilige nacht 

Zoon van God! Liefde lacht 

Vriend’lijk om Uwen god’lijken mond 

Nu ons slaat de reddende stond 

Jezus van Uwe geboort (2x) 
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Geloofsbelijdenis 

 

God, Jij kent mij.  

Jij draagt mij op handen. 

mij kan niets gebeuren.  

Ik geloof in jou, lieve God. 

 

Jezus, jij houdt van mensen,  

van groot en van klein. 

Je vertelt ons verhalen,  

en breekt je brood met ons. 

Jij deelt je leven het liefst met ons; 

jij bent het hart van onze gemeenschap. 

Ik geloof in jou. 

 

Geest van God,  

jij houdt ons bij elkaar, 

En leert ons wijs en goed te zijn. 

Jij leidt ons in ons leven. 

Ik geloof in jou.  

Amen 

 

Collecte 

Uw bijdrage is  bestemd voor de pastorale zorg in 

onze parochie. U kunt ook de QR code gebruiken. 
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Midden in de winternacht 

 

Midden in de winternacht ging de hemel open. 

Die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen. 

Elke vogel zingt zijn lied; herders, waarom zingt gij niet? 

Laat de cithers slaan; blaast uw fluiten aan; 

laat de bel, laat de trom, laat de bel-trom horen: 

Christus is geboren! 

 

Ondanks winter, sneeuw en ijs, bloeien alle bomen, 

want het aardse paradijs is vannacht gekomen. 

Elke vogel zingt zijn lied; herders, waarom danst gij niet? 

Laat de cithers slaan; blaast uw fluiten aan; 

laat de bel, laat de trom, laat de bel-trom horen: 

Christus is geboren! 

 

Ziet, reeds staat de morgenster stralend in het duister, 

want de dag is niet meer ver, 

bode van de luister 

die ons weldra op zal gaan. Herders,  

blaast uw fluiten aan, 

laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom-rom, 

keere om, keere om, laat de bel-trom horen: 

Christus is geboren! 

 

 

 

 

Voorbede 

We bidden samen met de kinderen en steken de gedachteniskaars aan. 

 

Laten wij bidden: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.  
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Onze Vader 

Onze Vader in de hemel,   maak alles nieuw. 

Geef uw naam aan deze wereld,  maak alles nieuw. 

Breng uw koninkrijk tot leven,  maak alles nieuw. 

Wees de hemel, wees de aarde,  maak alles nieuw. 

 

Geef het brood in onze dagen,  maak alles nieuw. 

En vergeef ons onze schulden,  maak alles nieuw. 

Laat ook ons elkaar vergeven,  maak alles nieuw. 

God verlos ons van het kwade,  maak alles nieuw. 

 

Vredewens met en door de kinderen 

 

Slottekst 

 

Kerstfeest is een feest van vrede, 

Vrede hier en overal. 

En die vrede voor de mensen  

is begonnen in een stal. 

 

Kerstfeest is een feest van lichtjes. 

Lichtjes in de duisternis, 

in een wereld waar het leven 

lang niet altijd vrolijk is. 

 

Kerstfeest is een feest van mensen  

Mensen groot en mensen klein 

En voor ieder op de wereld 

Wil God onze Vader zijn. 

 

Kerstfeest is een feest van liefde. 

iedereen komt tot elkaar. 

Het licht is geboren, het kindje Jezus straalt. 

De last is van onze wereld gehaald. 

Laat ’t Kerstfeest beginnen voor allemaal. 
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Zegen 

De herdertjes lagen bij nachte 

 

De herdertjes lagen bij nachte, 

zij lagen bij nacht in het veld 

Zij hielden vol trouwe de wachte, 

zij hadden hun schaapjes geteld. 

Daar hoorden zij d'engelen zingen, 

hun liederen, vloeiend en klaar. 

De herders naar Bethlehem gingen 

t' Liep tegen het nieuwe jaar. 

 

Toen zij er te Bethlehem kwamen 

daar schoten drie stralen dooreen: 

een straal van omhoog zij vernamen, 

een straal uit het kribje beneën. 

Toen vlamd' er een straal uit hun ogen 

en viel op het Kindeke teer. 

Zij stonden tot schreiens bewogen 

en knielden bij Jezus neer. 

 

Maria die bloosde van weelde 

van ootmoed en lief'lijke vreugd. 

De goede Sint-Jozef hij streelde 

het kindje der menschen geneucht. 

De herders bevalen te weiden 

hun schaapjes aan d'Engelenschaar. 

Wij kunnen van 't kribje niet scheiden; 

wij wachten het nieuwe jaar. 



- 14 - 

Ik wens je een vrolijk Kerstfeest 

 

Ik wens je een vrolijk Kerstfeest, 

ik wens je een vrolijk kersfeest, 

ik wens je een vrolijk kerstfeest, 

een gelukkig Nieuwjaar 

Zing samen dit lied en kijk elkaar aan. 

Ik wens je een vrolijk kerstfeest 

en een gelukkig Nieuwjaar. 

 

 

 

Meedoen aan de Eerste Heilige 

Communie? 

Binnenkort starten we weer met de 

voorbereidingen van de Eerste Heilige 

Communie voor kinderen uit groep 4 of 

hoger. Achterin de kerk ligt een 

informatiefolder en een 

aanmeldformulier. 

 

 

De Palmpasen viering in de Sint Ansfriduskerk  

op zondag 29 maart 2026 

Die zondag is het Palmpasen. In de Sint Ansfriduskerk is er dan om 

11.00 uur een familieviering voor jong en oud met medewerking van het 

koor Mixed Generations. Maak jij thuis of op school een 

Palmpasenstok?  Neem die dan mee naar de kerk. Meer informatie vindt 

u te zijner tijd in Mirakel en de Wekelijkse Mededelingen.  
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 Kerstfeest is... 

 

Kerstfeest is een feest van vrede, 

vrede hier en overal. 

En die vrede voor de mensen  

is begonnen in een stal. 

 

Kerstfeest is een feest van lichtjes, 

lichtjes in de duisternis, 

in een wereld waar het leven 

lang niet altijd vrolijk is. 

 

Kerstfeest is een feest van mensen, 

mensen groot en mensen klein. 

En voor ieder op de wereld 

wil de Heer de Vader zijn. 

 

Kerstfeest is een feest van liefde, 

iedereen komt tot elkaar. 

Het licht is geboren, het kindje Jezus straalt. 

De last is van onze wereld gehaald. 

Laat ’t Kerstfeest beginnen voor allemaal. 

 

Zalig Kerstfeest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Meer weten over 

het koor: 

mgansfridus@outlook.com 
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