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In een grote processie komen de kinderen binnen; met palmtakken  

al jubelend en juichend. 

 

  

 

Toen Jezus naar zijn stede ging 

 

Toen Jezus naar zijn stede ging 

zes dagen voor zijn lijden, 

toen naderde een lange stoet 

die hem een welkom wijdde: 

 

(refrein:) 

Wij zingen hosanna de koning ter eer; 

gezegend die komt in de naam van de Heer. 

 

Zij hebben kleren uitgespreid, 

Hem toegezwaaid met palmen; 

Zij lieten heel Jeruzalem 

Van hun nieuw lied weergalmen. (refrein) 
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De kinderen der Joden mee, 

Zij wilden Jezus prijzen; 

Zij zongen met hun hoge stem 

Op nooit gezongen wijzen. (refrein) 

 

Wij voeren naar Jeruzalem 

De Koning met ons mede; 

Wij trekken uit het Oud Verbond 

om 't Nieuwe te betreden. (refrein) 

 

Jeruzalem, o hemelstad, 

Hier komt uw Koning binnen; 

De vijandschappen gaan voorbij 

De liefde mag beginnen. (refrein) 
 

Begroeting 

 

Gebed om ontferming 

 

Lieve God, wij willen U vragen  

om speciaal te letten  

op mensen die het niet goed hebben, 

op mensen die wij afschrijven en links laten liggen. 

Want zolang er mensen zijn die honger lijden, 

zolang er oorlog is, 

zolang er pijn wordt geleden, 

zolang mensen onrecht doen, 

zolang blijven wij roepen: 

 

Allen: Heer, ontferm U over ons. 

 

Zegenen van de palmtakjes 
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Het verhaal van Palmzondag: Een Koning op een ezeltje 

 

Op een dag zegt Jezus tegen de mensen: “Morgen ga ik op reis. Op reis 

naar Jeruzalem. Daar is het feest. Daar wil ik bij zijn. “Wat jammer,” 

zeggen de mensen, “we zullen je missen. Maar we zullen altijd blijven 

denken aan alle fijne dingen die je verteld en gedaan hebt.” Ze zeggen 

Jezus gedag en gaan naar huis. Maar niet iedereen gaat weg. Een 

groepje mensen blijft bij Jezus staan. Eén van hen stapt op Jezus af en 

zegt: “Wij gaan met je mee. Wij zijn al zolang bij je. Wij zijn je 

vrienden. Wij laten je nooit meer alleen.“ Samen gaan ze op weg. En 

eindelijk, na heel veel dagen lopen, zien ze in de verte de grote stad 

Jeruzalem liggen. 

“Kijk toch eens,” zeggen de vrienden van Jezus tegen elkaar, “wat veel 

huizen! En daar in het midden zie je de tempel. Daar gaan wij straks ook 

naar toe. Om te bidden.”  

 

Klim in de hoogste bomen 

 

Klim in de hoogste bomen, pluk alle takken haal;  

De Koning onzer dromen zal naar het Paasfeest komen.  

Begroet Hem allemaal! 2x 

 

Vertel op alle wegen, dat Hij in aantocht is. 

Hij brengt ons heil en zegen, geen vijand houdt Hem tegen, 

geen macht die sterker is. 2x 

 

Vlag met de groene twijgen en maak voor Hem ruim baan! 

Wij die naar vrede hijgen, wij kunnen niet meer zwijgen: 

Zijn koninkrijk breekt aan! 2x 

 

Gooi nu maar opgetogen de mantels op de grond: 

"Hosanna in de hoge!" Wij maken erebogen: 

"Gezegend Hij die komt!" 2x 
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Het verhaal gaat verder... 

 

Als ze er bijna zijn, zegt Jezus tegen twee vrienden: “Ga naar het dorp 

dat daar ligt. In het eerste huis dat je ziet woont iemand die ik goed 

ken. Hij heeft een ezel, die is vastgebonden op het stuk grond naast 

zijn huis. Je mag de ezel losmaken en meebrengen, dan kan ik daarop 

verder reizen.” “Maar Jezus toch,” zeggen ze, “je gaat toch niet op een 

ezel reizen. Jij moet net als een koning reizen op een paard.” “Nee,” 

zegt hij, “ik wil op een ezel zitten.” De twee gaan op zoek en kijk, daar 

is de ezel. Ze brengen die bij hem. Jezus zit al bijna op de ezel, als zijn 

vrienden  zeggen: “Wacht even, je kunt niet zomaar op de ezel zitten, 

we leggen eerst onze mantel op zijn rug, zodat de anderen weten hoe 

graag we je zien.” Wanneer Jezus op de ezel zit, gaat hij samen met 

hen verder naar Jeruzalem. De mensen zien Jezus komen. Ze roepen: 

“Daar is Jezus, kom kijken!” Ze snijden takken van de bomen. En ze 

doen ook iets heel bijzonders: ze leggen hun mantel op de grond. Jezus 

stapt erop met zijn ezel. Dat vinden de mensen niet erg, want Jezus is 

de Zoon van God. En al de mensen die om Jezus lopen, roepen en 

juichen: “Leve Jezus, de Zoon van God. Hoera voor Jezus, onze vriend!” 

 

Hosanna 

 

Daar gaat Jezus als een koning 

op een ezel naar de stad. 

En de mensen maken snel, 

snel van jassen een mooi pad. 

 

(refrein:) 

Hosanna, hosanna, hosanna, hosanna! 

Ze dansen en ze juichen. 

Hosanna, hosanna, hosanna, hosanna! 

Ze volgen hem naar Jeruzalem. 
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Daar gaat Jezus als een koning 

op een ezel naar de stad. 

En de mensen maken snel, 

snel van takken een mooi pad. (refrein) 

 

Het verhaal gaat verder... 

 

En in de hele stad wordt feest gevierd. Dansend en zingend en 

zwaaiend gaat het groepje door de poort Jeruzalem binnen.  

Bij de poort zitten arme en zieke mensen. Een man met een zere voet. 

Een vrouw die niet kan horen en niet kan praten. Ze weten niet wat ze 

zien! Petrus en Johannes gaan naar hen toe. “Kom maar mee,” zeggen ze. 

“Jezus is jullie nieuwe koning. Jullie horen ook bij hem.” De man hinkt 

op één been achter de optocht aan. Maar de vrouw schudt haar hoofd. 

Ze wijst naar haar oren. 

“Geeft niks dat je niets kunt horen,” zegt Petrus, “Jezus doet al zijn 

verhalen voor. Alles wat hij zegt, doet hij ook. Dat is juist zo fijn van 

Jezus.” De vrouw begrijpt niet veel van wat Petrus zegt. Maar ze moet 

wel lachen om die vrolijke optocht. Ze staat op en loopt mee. Ze zwaait 

en springt en lacht. Ze hoort er ook bij. Zo wordt de optocht steeds 

langer. “Hoera voor God.  

God vergeet ons niet; Jezus is onze nieuwe koning!” “Het lijkt wel of 

het feest al begonnen is,” zeggen de vrienden van Jezus. 

 

De leerlingen van Jezus zingen een lied “Geef mij een droom” en 

iedereen zingt mee. 

 

Geef mij een droom 

 

Geef mij een droom, doe de hemel open, 

laat mij geloven dat er iets beters komt. 

Geef mij een droom, doe de hemel open, 

doe mij geloven dat er iets beters komt. 

 

Overweging  
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Geloofsbelijdenis 

 

Ik wil geloven in een wereld,  

waar het fijn is om te wonen: zonder ruzie, zonder verdriet. 

Ik wil geloven in een wereld, waar iedereen vriend is met elkaar. 

Een wereld, zoals God hem geschapen heeft. 

 

Ik wil geloven dat wij samen die wereld kunnen bouwen:  

een groene wereld met bomen en bloemen, vogels en vissen,  

met de zon en met lieve mensen, die doen zoals Jezus deed. 

 

Ik wil geloven, dat God ons zal helpen met de kracht van zijn Geest,  

om zulke goede mensen te worden,  

dat het echt niet moeilijk is om vriendelijk te zijn,  

om te helpen, om geluk te brengen aan anderen. 

 

Amen. 

 

 

Voorbede 

     

We bidden samen met de kinderen. 

 

Na elke bede bidden we samen: 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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Collecte 

Uw bijdrage is bestemd voor de Bisschoppelijke vastenactie 

 

QR-code voor de collecte 

 

 

 

 

 

 

Handen heb je om te geven 

 

Handen heb je om te geven van je eigen overvloed, 

en een hart om te vergeven wat een ander jou misdoet. 

 

(refrein:) 

Open je oren om te horen, 

open je hart voor alleman  

 

Ogen heb je om te zoeken naar wat mensen nog ontbreekt 

en een hart om uit te zeggen wat een ander moed inspreekt 

(refrein) 

 

Schouders heb je om te dragen zorg en pijn van alleman 

en een hart om te aanvaarden, wat een ander beter kan 

(refrein) 

 

Voeten heb je om te lopen naar de mens die eenzaam is 

en een hart om waar te maken dat geen mens een eiland is 

(refrein) 

 

Oren heb je om te horen naar de mens die vrede is 

en een hart om te geloven in zijn God die liefde is 

(refrein) 
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Communiegebed 

 

v.: Heer Jezus,  

we zijn hier samen als vrienden  

en wij willen ook tonen dat wij uw vrienden zijn. 

We willen dank uitspreken  

omdat U de Vader zo dichtbij hebt gebracht  

in woorden en daden.  

 

a.: Jezus, U stond altijd klaar voor armen en zwakken, 

voor kinderen en ouderen, 

voor alle mensen die nood hadden aan vriendschap, 

menselijke warmte en bemoedigende woorden. 

 

v.: U hebt uzelf volledig willen geven 

en toonde dit in een eenvoudig gebaar, 

door brood te breken en te delen met vrienden. 

En vroeg hen dit te blijven doen, 

om zo voor altijd vrienden te zijn, 

om te leven naar uw voorbeeld, in uw Geest. 

 

a.: Laat dit brood van vriendschap ons de kracht geven 

om uw voorbeeld te volgen. 

Beziel ons met uw Geest, 

leer ons eerlijk te zijn, 

dankbaar en hulpvaardig. 

Leer ons zoeken naar vrede 

voor alle mensen op aarde. 

Want samen kunnen we deze wereld 

nog mooier maken. 
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Onze Vader 

 

Onze Vader in de hemel,   maak alles nieuw  

Geef uw naam aan deze wereld,  maak alles nieuw  

Breng Uw Koninkrijk tot leven,  maak alles nieuw 

Wees de hemel, wees de aarde,  maak alles nieuw 

 

Geef het brood in onze dagen,  maak alles nieuw 

En vergeef ons onze schulden,  maak alles nieuw 

Laat ook ons elkaar vergeven,   maak alles nieuw 

God, verlos ons van het kwade,  maak alles nieuw 

 

 

Gebed om vrede – Vredeswens 

 

Vrede wens ik je toe 

 

Vrede wens ik je toe; 

liefde wens ik je toe. 

Moge God je behoeden,  

leef met zijn liefde. 

Vrede wens ik je toe. 

 

Zegen wens ik je toe; 

aandacht wens ik je toe. 

Dat er mensen zijn  

met wie je kunt delen. 

Zegen wens ik je toe. 

 

Uitnodiging tot de communie 
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Want je hebt een droom 

 

Soms ben je alleen, een beetje bang misschien 

Verlies je de moed, ga je alles donker zien.  

O, ja je probeert, maar ziet het de mist in gaan.  

En dan, dan komt het erop aan.  

  

(refrein:)  

Want je hebt een droom, dat alles anders kan 

Dat niets je tegenhoudt, je weet het komt ervan.  

Ja je hebt een droom, die altijd sterker is, dan alle duisternis.  

Ja je hebt een droom.  

  

En, kijk om je heen, in je eigen buurt misschien.  

Je ziet er zoveel, die het eigenlijk ook niet zien.  

Ze starten zich blind, op wat er is mis gegaan.  

En dan, dan komt het erop aan.  

(refrein) 

  

En wat kun je doen, is het niet teveel misschien?  

Wat ziet het eruit. Het is niet om aan te zien.  

De wereld is ziek, hoe kan het ooit beter gaan?  

Dus toch, dus komt het er op aan.  

(refrein)  

 

Gebed na de Communie 

 

Zending en zegen 
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Nu wij uiteengaan 

 

Nu wij uiteengaan, vragen wij God: 

ga met uw licht voor ons uit. 

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe, 

Ga met God! Vaya con Dios, en Adieu. 

 

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:  

ga met uw licht vóór hen uit!  

Al onze vrienden wensen wij vrede: 

Ga met God! Vaya con Dios, en Adieu. 

 

Voor alle mensen in deze stad:  

Vrede en goeds in elk huis!  

Voor alwie kwamen onder dit dak: 

Ga met God! Vaya con Dios, en Adieu. 

 

- ♫ - 

 

 

 

 

 

 

 

 


